Op maandag 19 augustus vond het uitgestelde clubkampioen-
schap plaats. Een bijzondere dag de maandag, want voor je
gevoel was het zaterdag. Zestien deelnemers hadden zich
opgegeven, waardoor er 4 teams gevormd konden worden.

De weergoden waren met ons, dus genieten!!

Bij inschrijving kregen we een keurige deelnemerskaart. Dat zag
er even perfect uit!! We hadden meteen inzicht tegen welke
nummers we allemaal moesten spelen. Een goede ontwikkeling!
Onder het genot van een kop koffie met koek zaten we nog even
buiten te babbelen met elkaar. Bennie kwam al gelijk met een
parasol aan. Oh, oh dat was niet voldoende. Dus werden er nog
2 parasols aangerukt. Dat stond even gezellig.

Tegen tienen kwam Marcel -onze wedstrijdleider- een inleidend
praatje houden, aangevuld door onze voorzitter.

We konden beginnen. Nadat er getost was, zochten de teams
een baan op om te kunnen spelen; in de zon en gedeeltelijk in de
schaduw van de bomen. Er werden 's morgens twee wedstrijden
gespeeld en 's middags eveneens. En tot slot de finale. Een dag
vullend programma.

Zonnekleppen, zonnebrand, zonnebrillen en niet te vergeten de
gele clubshirtjes. Alles was aanwezig.

Ondertussen werd er door onze keukenprinses Lydia hard
gewerkt aan de groentesoep en de gehaktballen. Goed voor de
inwendige mens.

Marcel was naast wedstrijdleider ook nog fotograaf. Hij liep met
een indrukwekkend fototoestel op zijn buik rond. Ach, de
nieuwsbrief moest weer gezellig geillustreerd worden met
bijpassende kiekjes.

Na twee partijen was het tijd voor de lunch. De soep en de
gehaktballen vlogen over de toonbank (in dit geval over de bar).
Lydia zorgde weer goed voor ons.

Na de pauze werden er nog twee partijen gespeeld. Er kwamen
ook leden die niet meespeelden, belangstellend kijken naar de
wedstrijden. Dat wordt zeer gewaardeerd.

Ja en dan zijn er 4 partijen gespeeld. Welke teams zijn nummer 1
en 2. Spannend, spannend!! Zij moeten immers de finale spelen.

Hier komen een paar uitslagen.

Jolanda Mulder en Bennie Vleeren 4 plus 30
Henk en Geeske van Vleeren 3 plus 17
Lida Oudhuis en Annie Brugging 2 plus 6

Kijk ook eens op onze website - foto-galeri

Duidelijk!! De finale wordt gespeeld door Jolanda met Bennie en
Henk met Geeske.
Terwijl de leden zich om de baan schaarden, bereidden de
spelers zich geestelijk voor.
Het enorme uitslagenbord of hoe je het ook wil noemen, werd op
de baan gezet en de wedstrijd kon beginnen. We wensten
iedereen succes. De wedstrijd begon.
Met zweet op ons voorhoofd en in de handen keken we toe. Het
was muisstil. In het begin dachten we, dat het snel afgelopen
zou zijn. Jolanda en Bennie scoorden steeds, maar op een
gegeven moment kwamen Henk en Geeske aan bod. Dat bracht
uiteindelijk de stand op 13/11 voor Jolanda en Bennie. Zij
hadden gewonnen en de wisselbeker werd overhandigd. Tevens
kregen ze alle vier een lekker suikerbrood.
Wij danken de organisatie. Het was weer een topdag.

Lida




